




 
Brief van Annetie Yochems aan haar vader, [mei 1672]  
Brief A 
 
We[e]st gegroet mi[j]n vader van u ki[-] 
nt Annetijen Yochems. [Yoc doorgehaald] Yck versoe[-] 
k aen u mien u lijeve vader of 
ghij mi[j]n een goude-hemel [s doorgehaald] me[e] 
[doorgehaald] brenghen wijl . Ick hoept die 
goed[e doorgehaald]e Gods ho[b doorgehaald][o]p yck sal u lieve een beho[-] 
uwen reis gheven. 
 
Annetie Yochems 
 
 
Brief van Annetie Yochems aan haar vader, [mei 1672]  
Brief B 
 
We[e]st [ge]groet mijn lijeve vader. Yk u lieve 
dochter, yck laet u lieve wet[e]n dat hie[r] 
een sulke slechte tijt ijs [en] eevike kou[?].  
Got sal ons en u lieve bewaeren van al van 
d[i]en en van al 't qovaet . Ick [hoepen doorgehaald] ho[-] 
ebt Got [l doorgehaald] sal u lieve behouwe reis geven sa[l] 
[en] ick Annetie Iochems aen lieve vader  
wel goede nacht. 
 
Ick Annette Iochems 
[abe doorgehaald] abcdefghiklmnopqrsstvwx[yz]  
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